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Een vakantieweek met:  
Annie, Cor, Ellen, Heine, 
Henk, Ruud en Theun. 
  
 
 
 
 
 
Samen met: 
Frieda van H en Frieda L 
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Vrijdag 21 juni 

De beide Frieda’s vertrekken samen 

met Annie en Ellen vanuit Arnhem. 

De rest van de groep ontmoeten we 

straks in Giethoorn.  

We krijgen een 

mooi huis bovenop 

het botenhuis, met 

prachtig uitzicht. 

We moeten wel 

opletten bij de trap 

naar het dakterras. 

 

Nadat we de kamers 

hebben verdeeld en onze 

spullen hebben 

opgeruimd, eten we soep 

met broodjes. 

 

Ellen helpt met het 

opscheppen van de soep.  

 

 

Ons huis 



3 
 

 

Giethoorn is helemaal autovrij, de bus mag 

niet op het park komen en alle bagage 

hebben we met karren naar het huisje 

gebracht.  

Na het eten brengen Frieda van H, Theun, 

Annie en Ellen de karren weer terug.  

 

Ze moeten op tijd terug zijn want om 21 

uur voetballen de Nederlandse mannen 

tegen Frankrijk. 
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We kijken met z’n allen naar de 

wedstrijd en proosten op een fijne 

vakantie. 
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Zaterdag 22 juni 

Vandaag gaan we naar Steenwijk om een terrasje te pakken met het 

welkomstgebakje van Tendens en boodschappen te doen.   

Als je naar het toilet gaat dan kom je binnen een deftige ober tegen. 
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De rest van 

de dag doen 

we rustig 

aan.  

 

 

 

 

 

 

Heine legt de laatste hand 

aan het voorgerecht: een 

huzaren salade. 

 

 

 

Het hoofdgerecht vanavond 

is pasta met rode saus en sla 

met komkommer en tomaat.  
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Na het eten gaan we even “kuieren”. Degene die 

daar zin in hebben maken met Frieda L. een 

avondwandeling. We gaan het park ontdekken en 

komen hele lastige bruggetjes tegen.  

 

 

 

Maar ook een lekker bankje in de avondzon.  



8 
 

Zondag 23 juni 

Het weer wordt 

steeds mooier en 

we drinken koffie 

op ons terras. 

We hebben een 

boot bij het huis 

en het wordt tijd 

voor een 

proefvaart. 

Cor en Frieda L. 

halen hem op uit 

het botenhuis. 

En varen langs ons huis. De anderen staan al op 

de uitkijk. 
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We gaan met z’n allen een stukje varen. Nog niet zo ver, want we vinden het 

best wel spannend. 
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Na het vaartochtje schilt 

Frieda van H. alvast de 

aardappelen en zit Cor op zijn 

lievelingsplekje op het 

dakterras. 

 

Daarna gaan we Giethoorn 

verkennen, naar het 

edelstenen museum en 

souvenirs en kaarten kopen.  

Het is warm en we lopen file op de 

paden in Giethoorn. Ellen heeft wel zin 

in een ijsje.  
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Als de kaarten zijn gekocht pakken 

we een terrasje in de schaduw. 

 

Op de terugweg poseren Ellen en 

Ruud nog even bij het oude bootje 

bij de ingang van het park. 
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Thuis laten Cor en Ruud hun souvenirs zien: 

Cor een Giethoorn vrachtwagen en Ruud een 

klein engeltje.  

 

 

 

 

 

 

 

We eten vandaag voor het eerst op het terras en de spinazie met aardappelen 

en een bal gehakt (specialiteit van Frieda van H.) gaan er goed in.  
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Na het eten is er tijd voor koffie en een 

spelletje. Wie zin heeft gaat mee met de 

avondwandeling.  

Frieda van H. wil graag het bankje zien en  

we gaan ons huis en onze boot van de 

andere kant bekijken.  
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Maandag 24 juni 

Vandaag geen we naar de 

dierentuin in Emmen. We 

willen op tijd vertrekken, 

Annie en Ellen helpen met 

het inruimen van de 

vaatwasser. 

We moeten 1 uur rijden, 

dan parkeren en met z’n 

allen door de toegang.  

Als we binnen zijn zoeken 

we een lekker plekje in de 

schaduw met uitzicht op 

de olifanten. 

 

 

 

Onze boot 

Ons huis 
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Daaarna gaan we varen in de jungle rivier, we zien 

de boot al aankomen.   

Het is een hele bijzondere boot die langzaam door 

het water rijdt op rails.  

We varen langs de apen, door een mistige tunnel 

en zien de olifanten vanaf de andere kant 
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Cor en Frieda van H 

komen aan in de 

volgende boot. 

 

 

 

 

Na de boottocht 

gaan we eten in het 

Jungle restaurant.  

 

 

 

 

 

 

 

Bij de uitgang van het 

restaurant staan leuke 

jungle attributen, die 

Cor, Ruud en Ellen 

uitproberen.  
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We lopen 

terug door 

de rimboe. 

Eigenlijk 

willen we 

nu met de 

safari-bus 

mee.  

 

Maar het is zo warm in de zon dat 

we besluiten om de koelte van de 

souvenirwinkel op te zoeken.  

Daarna gaan we naar huis. Het was een mooie maar vermoeiende dag. 

We hoeven vanavond niet meer te koken, vinden 

we, en eten een zomerse huzarensalade.   

Na het eten en 

een paar uur 

rust komen we 

weer tot leven.  

 

Ruud gaat kaarten 

schrijven en Ellen 

stofzuigen.  
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Dinsdag 25 juni 

 

Vandaag hebben we een 

rustdag. Frieda & Frieda krijgen 

van Annie koffie met een 

beschuitje op bed geserveerd.  

Henk en Heine slapen uit. 

 

Frieda L, Ellen en 

Theun gaan 

boodschappen doen. 

Ellen doet de kaarten 

in de brievenbus.  
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Onderweg komen ze een paar gezellige Canadese dames tegen, die in 

Nederland zijn geboren, maar al jaren in Toronto wonen.  

Tussen de middag 

eten we een 

broodje knakworst.  

 

 

 

 

 

 

 

Frieda L. Ruud en Theun 

gaan naar de souvenirwinkel 

en bezichtigen het kerkje.  
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We eten vroeg want om 

18:00 begint de 

wedstrijd van het 

Nederlands Elftal. 

  

We eten kipfilet met de 

rode saus van zaterdag, 

gebakken aardappelen 

en aardappelen uit de 

oven, en daarbij 

sperzieboontjes. En dat 

gaat er goed in.  

 

 

 

 

Tijdens de wedstrijd 

trakteert Theun op 

leeuwenpootjes.  
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Na de wedstrijd hebben we borrelhapje en doet Ruud een goochel act. 

  

Cor bewondert zijn 

discolampen en Annie 

zet haar secretaresse aan 

het werk. 

 

 

 

 

 

Woensdag 26 juni 

Vandaag laten we ons varen in een rondvaartboot door de kleine slootjes van 

Giethoorn.  



23 
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Na de rondvaart gaan we lunchen bij een pannenkoeken restaurant. Ze hebben 

ook andere lekkere dingen.  

Een musje pikt de laatste 

kruimeltjes. 

Bij thuiskomt gaan 

Annie,  Ruud, Theun en 

Cor samen met Frieda L. 

nog een stukje varen 

met onze eigen boot.  

Cor is een prima 

stuurman. 
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’s Avonds eten we nasi 

en  bami met alles 

‘erop en eraan’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen probeert haar 

bellenblaas uit. 
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Na de koffie gaan we nog even ‘kuieren’, dit keer gaan we het park uit en 

maken een foto op 1 van de vele bruggetjes. 

Donderdag 27 juni 

Vanochtend gaan we een terrasje pakken bij het Paviljoen aan het meer. Maar 

we beginnen met een groepsfoto in de boot. 
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En dan trossen los en Frieda van H. als leerling stuurman.  
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Na het terrasje varen 

we via een omweg, 

langs het eiland in het 

meer, terug naar ons 

huis.. 

Als de boot veilig aan land vast ligt 

wil Ellen voelen hoe het is om 

stuurman te zijn. 

We houden ruim 1 uur siësta 

want het is vandaag behoorlijk 

warm. 

 

 

Daarna gaan we lunchen bij 

een restaurant met een terras 

in de schaduw. 
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 Na de lunch gaan we weer terug naar ons huis. Frieda L en Annie willen nog, 

voor de laatste keer, met onze boot gaan varen. De rest is te moe of heeft geen 

zin, Frieda van H. offert zich op en blijft ook thuis.  

 Annie en Frieda gaan op het 

eiland met de voetjes in het water. 
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Vanavond eten we het restant bami en maken van de 

overgebleven eieren boterhammen met omelet.   

Daarna genieten we nog eenmaal van het dakterras. We 

hebben hapjes, muziek, Ruud doet nog een goocheltruc en 

natuurlijk worden de vakantieherinneringen uitgedeeld.  

 

 

 

 

 

 

Ellen schrijft voor Frieda & Frieda ook een 

vakantieherinnering. 
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Vrijdag 27 juni, inpakken, afscheid nemen en wegwezen. 

Om 8:20 uur zitten 

we aan het ontbijt 

“uit het vuistje”. 

Cor zuigt nog even 

de laatste rommel 

op.  

 

Dan is het 

afscheid 

nemen. 

 

Annie neemt in 

Arnhem afscheid 

van Frieda & 

Frieda 

 

 

Beste Annie, Cor, Ellen, Heine, Henk, Ruud en Theun. 

Bedankt voor de gezellige week. 

Lieve groet van Frieda & Frieda 

 


